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Een luchtfoto van Fort 
Wierickerschans.

(Foto: Erfgoedhuis  
Zuid-Holland)

Tussen de Biesbosch en de Zuiderzee (het huidige  
IJsselmeer) werd een strook van ongeveer 80 kilome-
ter land onder water gezet. Omdat de polders daar 
lager liggen dan de rivieren en de zee, hoefde men 
daarvoor alleen maar de dijken door te steken. 

De waterstrook was op sommige plekken wel  
30 kilometer breed, maar altijd 40 tot 50 centimeter 
diep. Dat lijkt weinig, maar daardoor werden  
onze vijanden op een dwaalspoor gezet. Ze konden 
het verschil niet zien tussen land dat een beetje  
onder water stond en onzichtbare sloten en  
watergangen. Daardoor was het levensgevaarlijk  
om met paarden het gebied in te gaan, omdat die 
zouden kunnen verdrinken. En de meeste soldaten 
konden niet zwemmen. Met de boot ging ook niet, 
want het water was te ondiep om op te varen. 

De Oude Hollandse Waterlinie:  
gered door het water 

Veel boeren waren fel tegen de onderwater- 
zetting en probeerden deze uit alle macht te 
voorkomen, want het leverde hen veel schade  
op. Koeien konden niet meer de wei in en  
de oogst was verloren. In Gouda gijzelden  
boeren zelfs regenten en in Schoonhoven 
dreigden ze met brandstichting.  
De bewoners van de Alblasserwaard 
maakten het onder water gezette ge-
bied meteen weer droog door de dijken 
stiekem dicht te maken en het water met 
molens weg te malen.  
Maar toen prins Willem III 
daar achter kwam, legde 
hij strenge straffen op. 
Want de waterlinie was 
het laatste redmiddel 
voor de verdediging 
van de Republiek.

De Hollandse Waterlinie had ons land gered. Willem III  
gaf meteen de opdracht om hem nog sterker maken.  
Vooral op de plaatsen waar de vijand er doorheen was 
gekomen, bijvoorbeeld langs de oevers van de Lek en de 
Oude Rijn. Bij Bodegraven, verrees in korte tijd het Fort 
Wierickerschans. Maar toen het af was, was het al  
overbodig: men had besloten de waterlinie naar het  
oosten te verleggen, omdat ook de stad Utrecht van deze 
verdediging moest kunnen profiteren. 
Vanaf 1815 werd er een nieuwe verdedigingslinie ingericht. 
Vanaf 1871 heette deze officieel de Nieuwe Hollandse  
Waterlinie. De linie van 1672 heet sindsdien de Oude  
Hollandse Waterlinie.

Er is niet veel meer van de Oude Waterlinie  
te zien. Het meest zichtbaar zijn de negen  
vestingsteden Naarden, Muiden, Weesp,  
Woerden, Oudewater, Schoonhoven,  
Nieuwpoort, Gorinchem en Woudrichem.  
Deze stadjes hebben allemaal een puntige  
plattegrond met aarden wallen (bastions)  
en brede grachten om de stadskern.

Van kleinere forten bij Nieuwerbrug en  
Gouwsluis is nu niets meer zien. Ook de  
versterkingen bij belangrijke sluizen zijn  
verdwenen. Het schanseilandje Koeneschans  
in het riviertje de Vlist is wel overgebleven,  
maar alle militaire elementen zoals de wal  
en het opzichtershuis zijn verdwenen.  
Fort Wierickerschans bij Bodegraven is het  
enige bewaarde fort. Tegenwoordig mag  
iedereen komen kijken, dus ga er eens langs!
Zie voor de openingstijden de website  
fortwierickerschans.nl. 

In 1672 werd een brede strook land onder water gezet om het Franse leger  

tegen te houden. Dat lukte op het nippertje. Deze Oude Hollandse Waterlinie heeft  

daarmee een belangrijke rol in onze geschiedenis gespeeld. 

Water is voor ons land altijd heel belangrijk geweest: bij de landbouw, bij het 
personenvervoer en bij de handel. Maar ook bij de verdediging tegen onze 
vijanden. In juni 1672 vielen op bevel van de Franse koning Lodewijk XIV 
120.000 soldaten ons land binnen. Er werd toen snel een slim  
verdedigingswerk ingericht tussen de Zuiderzee (het huidige  

IJsselmeer) en de Merwede: de Hollandse Waterlinie. Een rij  
van forten, schansen en vestingsteden (dat noem je een  
linie) zorgde ervoor dat ons leger standhield tegen één  
van de grootste en sterkste legers van Europa.

Nederland heette in de zeventiende 
eeuw ‘de Republiek der Zeven 
Vereenigde Nederlanden.’ In 1672 
verklaarden Frankrijk en Engeland en 
de vorstendommen Münster en Keulen 
samen de oorlog aan de door handel 
rijk en machtig geworden Republiek. 
Ze vielen tegelijkertijd over zee en over 
land aan. Dankzij admiraal Michiel 
de Ruyter werd de vijand op zee 
verslagen. Maar op het land ging het 
niet goed. Het Nederlandse leger had 
te weinig soldaten en kanonnen en het 
gigantische Franse leger veroverde de 
ene na de andere stad. Er brak paniek 
uit: het ging slecht met de handel  
en het werd onrustig in de steden.  
Twee belangrijke regenten (bestuurders) 
Johan en Cornelis de Witt werden op 

De Hollandse Waterlinie   

Natte voeten

Boze boeren

Wat een rampjaar!

De vestingstad  
Nieuwpoort 
tegenwoordig. 
(Foto: ElTi)

De Hollandse Waterlinie bestond niet 
alleen uit onder water gezet land. 
Langs dijken, sluizen en andere  
belangrijke plaatsen bouwde men  
forten en schansen waarop soldaten en 
kanonnen kwamen. De belangrijkste 
verdedigingswerken in Zuid-Holland 
waren vestingsteden als Schoonhoven 
en Gorinchem. Vanuit Gorinchem  
(en het tegenoverliggende Woudrichem 

Militaire versterking

Dit nooit meer!  

Wat kun je nog zien? 

  
Download  
gratis

het lesmateriaal  
over de  

Oude Hollandse  
Waterlinie.

Lesmateriaal voor basis-  
en voortgezet onderwijs

Download het lesmateriaal gratis op 
www.geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/educatie-oude-hollandse-waterlinie  
Nog vragen? Neem contact op via educatie@erfgoedhuis-zh.nl of 015-215 4350.

Het educatieve project ‘Oude Hollandse Waterlinie: een  
geschiedenis vol nattigheid’ laat leerlingen kennismaken met 
hét grote water- en verdedigingswerk uit de Gouden Eeuw. 
Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit naar de geschiedenis 
van de Oude Hollandse Waterlinie, waarvan de sporen in  
hun eigen omgeving zijn terug te vinden. 
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De Oude Hollandse Waterlinie in 1672.  
De donkere gebieden op de kaart waren 
onder water gezet. Een schans of fort is  
met een x aangegeven, de blauwe pijlen 
verwijzen naar een Franse aanval.  
(Kaart: Marc Laman)

Houdt de water-
linie stand?  
Eerst kwam het vijandelijke leger  
inderdaad niet langs de Hollandse 
Waterlinie. Maar toen het in de winter 
van 1672 begon te vriezen, liepen de 
Fransen gewoon over het ijs! Zo werd 
ons redmiddel plots een troef voor het 
Franse leger. In december 1672 staken 
bij Woerden 9000 Franse soldaten het 
ijs over. Maar terwijl zij op weg waren, 
ging het snel dooien en begon het ijs te 
kraken. Toen de eerste soldaten door 
het ijs zakten, brak er paniek uit.
De Fransen besloten via de hoge  
oevers van de Oude Rijn rechtsomkeert 
te maken. Toen ze in Zwammerdam en 
Bodegraven kwamen, waren ze zo  
gefrustreerd dat ze gingen plunderen. 
De mensen die niet snel genoeg 
vluchtten, werden doodgeschoten.  
Onderweg brandden de Fransen alle 
huizen, boerderijen en molens plat  
die ze tegenkwamen. Dit heet ook wel  
‘de tactiek van de verschroeide aarde.’ 

Voor zowel het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is  
een lespakket te downloaden met een handleiding voor  
docenten, een digitale presentatie en opdrachten rondom  
de vestingen Gorinchem, Schoonhoven, Nieuwpoort,  
de Prinsendijk, het Fort Wierickerschans en de Koeneschans.

gruwelijke wijze door een woedende 
menigte vermoord en de 22-jarige  
prins van Oranje werd aangesteld  
als stadhouder en legeraanvoerder.  
Om Den Haag, het politieke centrum  
van de Republiek en de belangrijkste 
steden Amsterdam, Leiden, Delft,  
Gouda en Rotterdam te beschermen 
en de vijand te stoppen, liet hij grote 
stukken land onder water zetten.  
Dit heet inunderen.

Achteraf was de doorbraak over het ijs 
een van de gevaarlijkste en gruwelijkste 
gebeurtenissen in die winter. Het leger 
van de Republiek vluchtte tot achter de 
Gouwsluis in Alphen aan den Rijn.  
Zover kwamen de Fransen gelukkig 
nooit meer. Maar pas tegen het einde 
van 1673 begon de definitieve aftocht 
van de vijand. 

Op 30 december 1672 was het Franse leger op de terugtocht,  
waarbij het achtergelaten gebied werd vernietigd.  
(Tekening: Peter Nuyten)
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en Slot Loevestein) werden  
vijandelijke schepen met  
kanonschoten tegengehouden.  
Bij Schoonhoven, aan de overkant van 
de Lek, werd Nieuwpoort veranderd in 
een voor die tijd moderne vestingstad. 

Het leger van de Republiek was  
verdeeld over verschillende provincies. 
Een deel van de soldaten lag in  

Nieuwerbrug, vlak bij Bodegraven,  
waar in de zomer van 1672 het  
hoofdkwartier van prins Willem III  
werd gebouwd. Om vanaf deze extra 
versterkte schans goed zicht te  
hebben, braken de Nederlandse  
soldaten enkele huizen af.

ATLANTIKWALL LIMES

LANDGOEDEREN- 
ZONE

KINDERDIJK
DORDRECHT
BIESBOSCH

TREKVAARTEN GOEREE- 
OVERFLAKKEE

De Oude Hollandse Waterlinie is een van de  
zeven erfgoedlijnen in Zuid-Holland

Erfgoedlijnen zijn zeven geografische clusters die cultuurhistorisch rijk, interessant en ‘beleefbaar’ 
zijn. Een lijn wordt gevormd door objecten rond hetzelfde thema en hun onderlinge samenhang. 
Samen met de Provincie Zuid-Holland voert het Erfgoedhuis Zuid-Holland dit cultuurhistorische 

programma uit. Op elke lijn is informatie en vaak ook gratis educatie materiaal beschikbaar.

www.geschiedenisvanzuidholland.nl

OUDE HOLLANDSE 
WATERLINIE

De Waterlinie  
was in de zeventiende 

eeuw een slimme manier 
om de steden in de  

provincie Holland te  
verdedigen tegen  
Franse soldaten. 

Een schans is  
een eenvoudig  

verdedigingswerk,  
met aan één zijde
een aarden wal. 

Omdat in  
1672 de Republiek  

van alle kanten  
werd aangevallen,  

noemen we dit:  
het Rampjaar. 

Een fort heeft  
aan alle kanten een  
aarden wal en soms  

een gracht eromheen. 
Vanaf de wal heb je  

een goed uitzicht over  
de omgeving. 

Een vesting is een  
versterkte stad of  

legerplaats met grachten, 
wallen, militaire  

gebouwen en  
bewapende  

legereenheden. 

In 2022  
bestaat de  

Oude Hollandse  
Waterlinie  

350 jaar. 

Wandel met  
boerenzoon Adriaan Claasz 

en boodschapper Henrick van 
Wegen door het gebied van de 
Oude Hollandse Waterlinie met 

spannende audiotours.  
Je kunt ze gratis downloaden 

op struinenenvorsen.nl 

Uitleggers  
waren speciale, 

platte scheepjes waar  
kanonnen op gezet  

werden. Deze konden 
 in ondiep water  

varen. 

De inundatiesluis 
 in het hart van  

Nieuwpoort, werd in 
1697 onder het stadhuis 

gebouwd, zodat boze  
boeren er niet bij zouden  

kunnen komen.

De koeien  
konden natuurlijk  

niet in het water grazen 
en de gewassen (graan  

en rogge) waren  
verloren.  
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